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11. Het Godideaal

13. Drie stappen

Het Godideaal is bedoeld om God in de ziel te wekken opdat zij Zijn koningschap verwezenlijkt. Dit is de idee die 
in het gebed van Christus wordt opgeroepen waar wordt gezegd: ´Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede´. Met deze 
verwezenlijking komt het Koningschap van God; en wat er volgt is dat dan Zijn wil geschiedt. Maar wanneer iemand 
niet weet wie de koning is dan weet hij ook niet wat het koninkrijk is.

Vanaf de tijd dat de mens zich zodanig heeft ontwikkeld dat hij zijn aangelegenheden  begrijpt, zijn de koninkrijken 
van de aarde  gevestigd. Waar de mens de eerste les heeft geleerd. Pas toen hij begreep wat een koning betekende, 
wat een koninkrijk betekende, wist hij dat er iemand was wiens bevel door iedereen in het koninkrijk, groot en klein, 
werd gehoorzaamd; iemand die de opvoeder en de rechter was van al diegenen die eer en respect toekomt, die een 
schat in het koninkrijk bezitten; iemand die als een moeder en een vader voor zijn onderdanen was. Toen dit eenmaal 
werd geleerd schonk het de persoon een educatie om te begrijpen wat een koning betekent, zoals een kind, dat,  nadat 
het met haar poppen heeft gespeeld, de zorgen van het huishouden begint te begrijpen.

De volgende stap op het spirituele pad werd gezet toen de spirituele hiërarchie werd erkend. De Profeet of de 
hogepriester werd erkend, het spirituele hoofd  vertegenwoordigend. Toen was er de hiërarchie. Op deze manier 
werd er de volgende stap gezet met het besef dat het niet de uiterlijke omgeving, geld of bezit is die iemand een 
koning maken, maar dat het de spirituele verwezenlijking is die een persoon  groter kan maken dan een koning met al 
zijn koninklijke entourage. Dit werd de mensen getoond toen de koning, die als de leider en het hoofd van de 
gemeenschap werd aanvaard, met gebogen hoofd voor de hogepriester ging staan en neerknielde op de plaats van 
gebed. Dit gaf de volgende les - dat koningschap zich niet in uiterlijke weelde bevindt maar in spiritualiteit; dat zelfs 
de koning nederig aan de deur van de Godverwezenlijkte mens staat.

Toen deze stap eenmaal was gezet kwam er de derde stap, die inhield dat men zag dat de hogepriester - die zelfs door 
de koning als zodanig werd beschouwd - neerknielde en zijn hoofd boog voor de Heer, de Koning van de mensheid, 
zijn eigen grootsheid tonend als zijnde stof voor God, aan Wie als enige alle grootsheid toebehoort. Toen de 
grootsheid van God werd beseft, werd God verheerlijkt en werd het doel van aristocratie vervuld, want het was niets 
anders dan een oefening voor de veldslag. Toen de mens eenmaal besefte dat de mens alleen voor God diende te 
buigen, dat God de Enige is Die werkelijk rijk is en dat iedereen arm is, dat alleen de wijsheid en de gerechtigheid 
van God volmaakt zijn - toen vervaagde voor hem het koningschap van de koning en de heiligheid van de 



hogepriester; voor hem bleef er slechts één Koning, de Koning der Koningen, over; hij vertrouwde op Hem en bij 
Hem zocht hij toevlucht onder al de verschillende omstandigheden van het leven.

Nadat iemand deze drie stappen in de richting van het doel had gezet, ontdekte hij dat het doel helemaal anders was 
dan de weg die hij had genomen en dat doel was de sporen van de Koning binnenin zichzelf te ontdekken; een vonk 
van dat goddelijk licht dat de verlichting van het eigen hart is; een straal van die Zon die het licht van het gehele 
universum is. En zo ontwikkelde zich zelfverwezenlijking, waarin de ziel die wijsheid, verlichting en vrede vond, 
wat de bedoeling van het Godideaal was.
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