Religious Gatheka Nr. 44,
The God-Ideal (3) by Hazrat Inayat Khan

Religieuze Gatheka Nr. 44,
Het God-Ideaal (3) door Hazrat Inayat Khan

Religieuze Gatheka 44. Het God-Ideaal (3)

De voorstelling van veel goden komt uit twee bronnen. De ene was de idee van de wijze mensen om elke
voorstelbare macht en eigenschap in een vorm van godheid te gieten en die een bepaalde god te noemen.

Dat werd gedaan om de gewone mind in overweging te laten nemen dat God zich in alles bevindt en dat God alle
macht is, wat zeer noodzakelijk was. Naderhand begrepen velen de idee verkeerd en raakte de wijsheid die erachter
zat versluierd. Daarom waren sommige wijze mensen verplicht om de idee van andere wijze mensen aan te vechten.
En toch vochten zij niet de idee aan, zij vochten de voorstelling ervan aan. Maar nu in de tegenwoordige tijd waarin
er in Europa niet een dergelijk idee van veel goden bestaat hebben velen na de recente oorlog hun geloof verloren en
zeggen ze: ‘Als God een en al goedheid is, een en al rechtvaardigheid, almachtig is, waarom is het zoiets vreselijks
als oorlog dan toegestaan om plaats te vinden?’ Als dezelfde mensen eraan gewend zouden zijn geweest om onder
hun vele goden, zoals de Hindoes generaties lang hebben aanbeden, Kali te zien, de oorlogsgodin, dan zou het niets
nieuws voor hen zijn geweest om te weten dat als alles God is, dat dan niet alleen vrede, maar ook oorlog van God af
komt.

De mystici van alle tijden hebben daarom God veel namen gegeven. De soefi scholen van de esoterie hebben hun
verschillende namen van God bezeten, met hun natuur en geheim; en hebben die langs het pad van spirituele
bereiking in verschillende meditaties gebruikt. Daarom hebben soefi’s niet veel goden maar veel Namen van God,
waarvan elke naam symbool staat voor een bepaalde houding. Stel dat deze Namen die de soefi’s hebben gebruikt
niet de Namen van God zouden zijn — als zij alleen maar woorden als genade, compassie en geduld in gedachten
hadden gehouden — dan zou dat een verdienste zijn geweest, niet een persoon. Verdienste is niet creatief en
verdienste is alleen maar iets wat wordt bezeten. Daarom is de eigenschap niet belangrijk, wat belangrijk is is de
bezitter van de eigenschap. Om die reden roept de soefi de God van succes aan in plaats van aan succes te denken.
Voor hem is de God van succes niet een andere God, er is maar een God. Maar enkel door die Naam van God aan te
roepen, die symbool staat voor succes, hecht hij zijn ziel aan die volmaakte Spirit van Succes.

De andere bron van de idee van veel goden vandaan is gekomen zijn de diepe denkers en filosofen die God in elke
ziel hebben gezien en dat elke ziel een God maakt in harmonie met haar evolutiegraad. Daarom is er onder Hindoes
een gezegde: ‘Er zijn net zoveel goden als er melodieén zijn’. Met andere woorden, er zijn talloze verbeeldingen en
talloze goden. En als de idee de mensen ooit werd onderricht dan was dat om die onwetendheid van sommige
mensen te doorbreken die God beperkt hielden tot de hemel en de aarde verstoken van Zijn goddelijke aanwezigheid.
Zij wachtten op de dood, wanneer zij naar de aanwezigheid van God zouden kunnen worden gebracht, Die in het
hiernamaals op zijn troon van rechtvaardigheid was gezeten. Hierdoor probeerden zij de mensen te laten zien dat
God zich in elke ziel bevindt en dat er net zoveel zielen als goden zijn; sommigen gevorderd, sommigen niet
gevorderd, sommigen verder gevorderd maar allemaal goden. Als er een worsteling is is dat een conflict tussen
goden, als er harmonie is is dat een vriendschap tussen de goden. Met deze woorden wilden zij de mens de meest



essenti¢le waarheid laten beseffen dat God alles is. Zonder twijfel zullen degenen die verkeerd begrijpen altijd
verkeerd begrijpen.

Deze idee bracht ook corruptie teweeg en zorgde ervoor dat mensen die veel goden in acht nemen geinteresseerd
raakten in de legendes uit het verleden die over de oorlogen en veldslagen verhalen die onder de goden plaatsvonden.

Daarom moesten de wijze mensen hen opnieuw te hulp schieten en hen opnieuw onderrichten over de ene God;
opdat zij door deze lering opnieuw tot de verwerkelijking komen van het een-zijn van het leven, wat het beste
verwerkelijkt wordt in het God-Ideaal.

Dagelijkse reflecties op de volgende punten in Religieuze Gatheka 44

Punt een: De voorstelling van veel goden komt uit twee bronnen. De ene was de idee van de wijze mensen om elke
voorstelbare macht en eigenschap in een vorm van godheid te gieten en die een bepaalde god te noemen. De andere
bron van de idee van veel goden vandaan is gekomen zijn de diepe denkers en filosofen die God in elke ziel hebben
gezien en dat elke ziel een God maakt in harmonie met haar evolutiegraad.

Contemplatie: “Geef dat wij [ik] U herkennen mogen [mag] in al Uw heilige Namen en Vormen” (uit het gebed
Salat)

Punt twee: Dat werd gedaan om de gewone mind in overweging te laten nemen dat God zich in alles bevindt en dat
God alle macht is, wat zeer noodzakelijk was. Naderhand begrepen velen de idee verkeerd en raakte de wijsheid die
erachter zat versluierd. Daarom waren sommige wijze mensen verplicht om de idee van andere wijze mensen aan te
vechten. En toch vochten zij niet de idee aan, zij vochten de voorstelling ervan aan.

Contemplatie: “Verbrijzel je idealen op de rots van waarheid”. (Vadan, Hazrat Inayat Khan)

Punt drie: De mystici van alle tijden hebben daarom God veel namen gegeven. De soefi scholen van de esoterie
hebben hun verschillende namen van God bezeten, met hun natuur en geheim, en hebben die langs het pad van
spirituele bereiking in verschillende meditaties gebruikt. Daarom hebben soefi’s niet veel goden maar veel Namen
van God, waarvan elke naam symbool staat voor een bepaalde houding.

Contemplatie: “Het streven van de mysticus is vlakbij de idee van eenheid te blijven en uit te vinden waar wij ons
verenigen”. (Beker van Saki, 24 april, Hazrat Inayat Khan)
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